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Betekenis

Germaanse naam: ‘wolf’.

Meestal verkorting van een samengestelde naam waarvan één lid ‘wolf’ bevatte, zoals
Beowulf, Wolfgang, Wolfhard enz.

*

Varianten
Oulph (fra), Ulfianus (lat), Ulfus (lat), Ulpianus (lat), Ulpius (lat), Vulpius (lat).

Wolf in de mythologie

In de oude Germaanse culturen was de wolf symbool voor degene die de overwinning bracht.
Wodan (ook wel Odin) reed erop.

Bij de Azteken is de huilende wolf symbool voor de god van de dans.

In andere culturen was de wolf juist vaak het symbool voor het kwade; voor de donkere
krachten der aarde; voor verslindende machten. In allerlei natuurvolken worden de goden van
de dood begeleid door wolven en raven.

Bij de Chinezen is de wolf symbool voor heb- en roofzucht.

In de Grieks-Romeinse cultuur bewaarde men enerzijds aan de wolf goede herinneringen: het
was immers een wolf die Romus en Remulus, de stichters van stad Rome, in leven hield en
opvoedde. Anderzijds is in de romeinse cultuur de weinig vleiende zegswijze ontstaan: 'Homo
homini lupus’ (= 'De ene mens is voor de ander een wolf': we verslinden elkaar).

Ook de christenen zagen in de wolf vooral het boze: hij stond voor de duivel; voor degene die
de kudde verstrooit; voor vraatzucht.

*

Bijzonderheden
In alle culturen worden kinderen vernoemd naar heilige of indrukwekkende dieren:
Arend arend

Berno Beer

Bjorn Beer

Ever ever

Falco valk

Leo leeuw
Lupus vos (Latijn)
Raaf raaf

Ursul beer (Latijn)
Tiger tijger

enz.

*

Ulpius van Lyon, Frankrijk; T 177. Feest 2 juni.

Op 2 juni van het jaar 177, onder de regering van keizer Marcus Aurelius, onderging een
groep van achtenveertig christenen in de stad Lugdunum (= de huidige Franse stad Lyon) de
marteldood. Daarvan is een indrukwekkend ooggetuigenverslag bewaard gebleven. Onder de
slachtoffers bevond zich ene Ulpius. Hij werd onthoofd.

*

Ulfus (ook Oulph) van Troyes, Frankrijk; martelaar; + 2e a 4e eeuw.

Feest 22 januari.

Hij was soldaat in het Romeinse leger, en gaf zijn leven omwille van zijn geloof.
*

Vulpianus (ook Ulfianus of Ulpianus) van Tyrus, Fenicié; martelaar; + ca 304.

Feest 3 april.

Hij zou omwille van Christus de marteldood hebben ondergaan, doordat hij in een
dichtgenaaide zak waarin ook een adder en een wilde hond waren mee opgesloten, in zee
werd geworpen.



