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Betekenis

Engelstalige naam = 'Schot’, 'tot het volk van de Schotten behorend' of 'uit Schotland
afkomstig'. Het volk van de Schotten kwam oorspronkelijk uit lerland.

*

Bijzonderheden

Deze naam duikt voor het eerst op in de 12e eeuw. In 1124 getuigt een zekere Uchtred zoon van Scott in een rechtszaak.
Beroemd zijn natuurlijk de schrijvers Sir Walter Scott (1 1832) en Scott Fitzgerald (1 1940). Tot aan het eind van de
jaren veertig van de 20e eeuw kwam deze naam zelden voor. Meestal werd hij voor kinderen gekozen door mensen die
trots waren op hun Schotse afkomst. Maar sinds de jaren vijftig nam hij een hoge vliucht met als hoogtepunt de jaren
zeventig. In Schotland behoorde hij aan het eind van de 20e eeuw tot de top-5 van meest gebruikte voornamen.

*

Johannes Duns Scotus ofm, Keulen, Duitsland; theoloog; T 1308; feest 8 november.

Hij werd in 1266 geboren uit lerse ouders die zich in het Schotse Littledean hadden gevestigd.
Tegenwoordig heet zijn geboorteplaats Duns. Zijn opleiding kreeg hij bij zijn oom Elias Duns
die franciscaan was in DumFries. John werd op Sint Patricksdag 17 maart 1291 tot priester
gewijd. Alles bijeen studeerde hij acht jaar theologie aan de universiteiten van Parijs en Oxford.
Daarna werd hijzelf docent eerst aan de universiteit van Cambridge en vervolgens aan de
Sorbonne in Parijs.

In 1306 werd hij door de paus afgevaardigd naar het theologendispuut in Parijs om er de leer
te verdedigen van Maria's Onbevlekte Ontvangenis.

De overlevering weet te vertellen dat hij op weg naar het dispuut dat hij glansrijk zou winnen,
voor een marmeren Mariabeeld in de zaal van het dispuut neerknielde en ten aanhoren van alle
aanwezigen bad: "Verleen mij, Heilige Maagd, de waardigheid u de juiste lof te brengen. Maak
me sterk tegenover uw vijanden." VVolgens de aanwezigen zou het beeld van Maria lichtjes met
het hoofd hebben geknikt. Dat wonderdadige Mariabeeld is eeuwenlang daarna nog vereerd.
In 1307 werd hij naar Keulen gestuurd. Daar stierf hij in het jaar daarop. Hij ligt er begraven
tot op de dag vandaag.

Hij wordt aangeduid met de titel ‘doctor subtilis’ (= 'fijnzinnig docent’).

In 1619 werden zijn relieken plechtig overgebracht naar de minorietenkerk in Keulen. Daar
werden ze in oktober 1980 nog met een bezoek vereerd door paus Johannes Paulus 11, zoals
bekend zelf een groot Maria-vereerder.

*

Er zijn nog andere heiligen die de naam Scotus dragen; oa.a. Marianus (ook Maelbrigte) Scotus (ook van Mainz),
Mainz, Duitsland; kluizenaar & kronikeur; T 1082; feest 22 december; schreef te Mainz zijn beroemde 'Kroniek van de
Wereld', waarin de geschiedenis van de wereld wordt beschreven vanaf de schepping tot aan het jaar van Marianus' dood:
1082. Marianus (ook Muiredach) Scotus, Regensburg, Duitsland; kluizenaar; T 1088; feest 9 februari; vestigde zich
vanuit lerland met enkele gezellen voor enige tijd te Bamberg, in een kloostertje - d.w.z. een drietal hutjes - aan de voet
van de berg. Daar leefden ze volgens de strenge regel van de "lerse pelgrims naar het hemels koninkrijk": ze hadden
alleen maar een pelgrimsstaf bij zich, een leren waterzak en een reliekkistje. Later trokken ze verder naar Regensburg.
Daar staan ze aan de basis van de St-Jakobus ‘Schottenkirche'. Een latere versie van deze kerk is tot op de dag van
vandaag in Regensburg te bezoeken en bezichtigen.



