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Betekenis 
Afkomstig van een Italiaanse familienaam, beroemd geworden door de heilige Gerardus 
Majella (zie onder). 
* 
Gerardus Majella cssr, Caposele bij Napels, Italië; kloosterling; † 1755. 
Feest 16 oktober. 
Hij werd op 23 april 1726 te Muro Lucano bij Napels geboren als zoon van een eenvoudige 
kleermaker. Hij verlangde ernaar om in het klooatsre te gaan, maar daar had hij naar de 
mening van degenen die hem moesten beoordelen te weinig capaciteiten voor. Toch bleef hij 
hopen en vragen, terwijl hij bij zijn vader het vak van kleermaker uitoefende. Na lang 
aandringen mocht hij in 1749 toch lekenbroeder worden bij de redemptoristen. Naast de 
gewone kloostergeloften legde hij ook de gelofte af dat hij in elke omstandigheid zou kiezen 
voor het volmaaktste. Hij leidde een leven van gebed en onderdanige gehoorzaamheid. Hij 
kreeg achtereenvolgens de functie van portier, kleermaker en tuinman. Het was de heilige 
Alphonsus Maria de' Liguori, die in deze ijverige, bescheiden kloosterling een heilige 
ontdekte. Ook bij de mensen buiten het klooster was hij zeer geliefd; als hij ergens verscheen 
werd er geroepen: "Daar is de heilige!". Hij stond niet alleen bekend om zijn apostolisch en 
charitatief werk, maar vooral om een aantal bovennatuurlijke verschijnselen, zoals bilocatie 
(= op twee plaatsen tegelijk gezien worden), gedachtenlezen, helderziendheid, 
voorspellingen, broodvermenigvuldiging en wonderbaarlijke genezingen. Ook zou hij tijdens 
een storm even buiten Napels de zee op zijn gerend om een schip in moeilijkheden te redden: 
hij trok het aan twee vingers naar de wal.  
* 
Verering & Cultuur 
Hij werd heilig verklaard in 1904. Hij is een echte volksheilige en geniet een grote verering. 
Nog altijd trekt zijn graf talrijke pelgrims.  
In Nederland heeft hij een bedevaartsoord bij de paters redemptoristen te Wittem, Zuid-
Limburg. Daarnaast zijn er bedevaarten in Barger Oosterveld, Hulten, Overdinkel en 
Weebosch. 
Hij is patroon van kleermakers; van communicantjes; van moeders en zwangere vrouwen. Zij 
voorspraak wordt ingeroepen voor een voorspoedige bevalling en bij hopeloze zaken. 
Hij wordt afgebeeld mediterend met een kruis in de hand; brood uitdelend aan kinderen; met 
een schip (vanwege het wonder). 

 


