HORSIO is een variant van HORSA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis
Oude Saksische naam: “paard’.

Bijzonderheden
De naam Horsa is bekend geworden van het beroemde Saksische broederpaar: Hengist (of Hengest) en Horsa

Hengist en Horsa waren twee Saksische broers. Zij zorgen ervoor dat het Britse eiland niet alleen door Angelen,
maar ook door Saksen zal worden bewoond. In feite lopen hun benamingen door elkaar; nu eens worden ze
Friezen dan weer Saksers genoemd. In de 5° eeuw steken zij vanuit Germanié naar het zuiden van Engeland
over. In ‘Beowulf’ wordt hun komst bezongen:

‘Er kwamen drie boten in ballingschap vanuit Germanié naar hier gedreven.
Met de gebroeders Horsa en Hengist.

Vortigren ontving ze en schonk ze een eiland dat in hun taal Thanet heette,
In het Brits Ruoihm.”

In feite waren ze uitgenodigd door Vortigren, om te helpen de invallen van de Picten vanuit Schotland tot staan
te brengen. Zij vochten een aantal veldslagen uit tegen de Picten en wisten ze te overwinnen.

Er zijn er die menen dat het plaatsje Dumfries (= ‘Friese nederzetting’?) aan hen zijn naam te danken
heeft.

Hoe dan ook de Saksers wensten niet meer naar huis terug te keren. Ze gingen over tot andere acties. Maar daar
werden ze niet meer voor betaald. Dat leidde tot opstand. In een poging de situatie te kalmeren nodigde
Vortigren ze uit hun situatie te komen uitleggen op een vergadering van Britse stamhoofden. De Saksers gingen
erheen met verborgen wapens onder hun kleren. Ze doodden alle leiders op Vortigren na. Deze moest zich wel
bij de situatie neerleggen. VVoortaan waren het de Saksers die de dienst uitmaakten. Twee veldslagen in de jaren
455 en 456 waren nodig om de Britten in het zuidelijke Kent te onderwerpen. In de eerste veldslag sneuvelde
Horsa.

Zo werd Hengist leider van de ‘Friezen’. Hij werd in 488 opgevolgd door zijn zoon Aesc.

In het eerste boek van zijn ‘Geschiedenis van het Engelands volk en kerk’ vat Beda Venerabilis (T 735; feest 25
mei) deze gebeurtenis als volgt samen:

‘Halverwege de 5° eeuw kwamen in drie langwerpige boten de Angelen of Saksers naar Brittannié op
uitnodiging van koning Vortigern. Hun werd land geschonken aan de oostkant van het eiland op voorwaarde dat
ze het land bescherming zouden bieden. Maar hun werkelijke bedoeling was het te veroveren en te onderwerpen.
Zij trokken af op de vijand in het noorden en bracht hem een nederlaag toe. Vervolgens zonden ze
boodschappers naar hun thuisland met de mededeling dat het land vruchtbaar was en de bewoners lafaards
waren. Meteen kwam er een veel grotere vloot overgevaren met een groot aantal krijgers. Eenmaal gevoegd bij
de eerste missie vormden zij een immens leger. Ook hun werd door de Britten land geschonken waar zij zich
konden vestigen, op voorwaarde dat zij de vrede zouden bewaren en het eiland zouden beschermen tegen
vijandelijke invallen. Zij zouden voor hun diensten zelfs een vaste geldelijke vergoeding krijgen.

Deze nieuwkomers waren afkomstig van de drie meeste geduchte Germaanse stammen: de Saksers, de Angelen
en de Jutten. Van de Jutten stammen af het volk van Kent en het eiland Wight en de bewoners van Wessex die
zich tegenover Wight heeft gevestigd; ze worden tot op de dag met Jutten aangeduid. Van de Saksers komen de
bewoners van Oost-Saksen (=Essex), Zuid-Saksen (=Sussex) en West-Saksen (=Wessex). Dat gebied staat
tegenwoordig bekend als Oud-Saksen. Van de Angelen stammen af de Oost- en Middenangelen, de Mercianen,
de stammen van Northumbrié: (dat zijn al de mensen die wonen ten noorden van de rivier de Humber), en de
andere Engelse bevolkingsgroepen. Hun oorspronkelijke gebied ligt tussen de provincie van de Jutten en de
Saksers in; naar het schijnt wonen er thans geen mensen. Hun eerste leiders waren naar men zegt Hengist en
Horsa. Horsa werd gedood in de veldslag tegen de Britten en werd begraven in Oost-Kent. Daar bevindt zich
nog altijd een gedenkmonument met zijn naam erop. Zij waren de zoons van Wictgils; hij was weer een zoon van
Witta; diens vader was Wecta, zoon van Wodan. Uit zijn stam kwamen vele koningshuizen voort die over tal van
provincie regeerden.’



