HESSELIEN is een variant van HASINA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Vrouwelijke vorm van Hase: Sterk verkorte vorm van een naam die oorspronkelijk met een

'Ha-' of 'He-'klank begon. Geopperd worden afleidingen van

1] de oude Germaanse naam 'hasan’ = 'glad’, ‘mooi’;

2] de naam van het Hessische volk (vgl. Frank, afgeleid van het volk der Franken; Saskia,
afgeleid van de Saksers; Engel, afgeleid van het volk der Angelen enz.)

3] een naam die begon met -hard' = 'sterk’ (bv. Hartman = 'sterke man’)

4] een naam die begon met 'Had-', 'Hade-' of 'Hadu-' = 'strijd' (bv. Hadewolf = 'strijder
als een wolf'; Hatebrand = 'schitterend zwaard in de strijd’)

5] een naam die begon met 'Har-' of 'Her-' ="leger' (bv. Herman = 'strijder’ enz.)

6] een naam die begon met 'Hein-' = 'thuis’, ‘erfgoed’ (bv. Hendrik = 'machtig op het
erfgoed’).

*

Een heilige van de naam of met een verwante naam is vooralsnog niet bekend. Het meest

nabij komt de familienaam Heslin, dieinderdaad van Hase (of wie weet Hesselijn of

Hesselien?) is afgeleid. Niet officieel heilig is:

Patrick E. Heslin, Colma (aartsbisdom San Francisco), California; priester & martelaar(?);
11921; sterfdag 2 augustus.

Patrick Heslin was sinds veertien dagen gestationeerd in de parochie van de Heilige Engelen
in Colma, Californié. Op 2 augustus ’s avonds werd hij benaderd door een sjofele figuur met
de vraag of er een priester was die met hem mee wilde komen. Want zijn vriend lag op
sterven. Kort daarna kreeg aartsbisschop Edward Hanna een brief waarin losgeld werd
gevraagd voor zijn priester. De aartsbisschop mocht niemand meenemen en hij moest de brief
geheim houden. Anders zou de briefschrijver ‘jullie stelletje zwendelaars’ wel eens te grazen
nemen. Een paar dagen later werd het lichaam van priester Heslin teruggevonden in een
ondiep graf op het strand van San Mateo, even ten zuiden van San Francisco. De man die de
politie had gewaarschuwd en naar het graf bracht, werd gearresteerd en beschuldigd van
moord op de priester. Hij heette William Hightower. De politie ging uit van een daad van
agressie uit haat tegen de katholieke kerk of de geestelijkheid. Bij de man werden geen
psychische afwijkingen geconstateerd. Heslin was omgebracht, eenvoudig omdat hij priester
was.



