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 Betekenis 
Turkse naam = ‘duizend rozen’. 
In vele wordt de roos gebruikt als vrouwennaam (vgl. Rhodè [Grieks] en Rosa [Latijn]). 

 
Roos als symbool 
 De roos is een dubbelzinnig symbool; zij duidt enerzijds op eeuwigheid (met hemelse 
volmaaktheid, volheid, goddelijke kracht, ideale wereld, levensgeheim, het onbekende, 
schoonheid en vreugde) en anderzijds op menselijke hartstochten, die van voorbijgaande aard 
zijn (met lustbevrediging, de vreugde van de wijn, zinsbegoocheling en betovering). Zij is 
tegelijk leven en dood, vruchtbaarheid en maagdelijkheid. 
 Bij de christenen herinnert zij aan het paradijs. Rode rozen betekenen liefde, naastenliefde; op 
Golgotha ontspringen ze uit Christus' wonden. De witte roos verzinnebeeldt onschuld, 
reinheid en kuisheid; op kerstvoorstellingen bloeien er in de winter en duiden op Maria als 
Koningin des Hemels. In haar litanie wordt Maria aangeroepen als 'mystieke roos'. 
 Van Elisabeth van Thüringen († 1231; feest 17 november) wordt verteld, dat zij herhaaldelijk 
tegen de zin van haar schoonfamilie voedsel bracht naar de armen. Eens ging haar man haar 
achterna met de vraag wat zij in haar kleed droeg. Bij het openen ervan vielen er rozen uit. 
Eenzelfde of soortgelijke legende wordt verteld van Elisabeth van Portugal († 1336; feest 4 
juli) en Eelko van Lidlum († 1322; feest 22 maart). Wellicht bevat de legende in het geval van 
Rosaline een toespeling op de betekenis van haar naam. 
 De roos is verder attribuut van Angelus, Cecilia, Dorothea van Cesarea, Rosa van Lima, 
Rosa van Viterbo, Rosalia van Sicilië. 


