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Betekenis
Italiaanse familienaam; oorspronkelijke betekenis “varkentje’.

Varken als symbool

In oude culturen vaak symbool van vruchtbaarheid en welvaart. Aan de Griekse godin van de
oogst, Demeter, werd een varken geofferd. De Germaanse godin Freya had als bijnaam
‘zeug’. De Kelten kenden de oude wijze godin “‘Cerridwen’; zij had de gedaante van een
varken. De Chinezen zagen in het varken vooral een symbool van kracht.

Bij de joden gold het varken als een onrein dier. Dat heeft de Islam overgenomen. Die
onreinheid had waarschijnlijk niet te maken met het feit dat het dier zich graag in de modder
wentelt, maar veeleer met het feit dat het in omringende heidense culturen als
vruchtbaarheidssymbool in hoog aanzien stond.

Sint Antonius Abt (1 356; feest 17 januari) heeft een varken als attrobuut. In de Middel-
Eeuwen gebruikte men varkens om het stadsvuil op te eten. En omdat straatvuil ratten aantrok
en ratten weer de pest verspreiden, zag men varkens als beschermers tegen de pest. St.-
Antoniusvarkens kregen dan ook een belletje om hun nek. Mevrouw Jameson rekent af met
de theorie dat het varken te maken zou hebben met een mogelijk herderschap van Antonius:
"Het varken is veeleer een verwijzing naar de demon van zinnelijkheid en vraatzucht welke
door Antonius is overwonnen”. Knipping geeft een andere reden: de omstandigheid dat de
bedelmonniken van de Antoniter Orde, die zich naar de woestijnvader noemde, "hun vee alom
vrij mochten laten grazen”. E. Sauser geeft dezelfde reden en voegt eraan toe dat zij dat
privilege ontvingen bij wijze van tegemoetkoming voor hun zorg voor de zieken.

Detzel combineert beide gegevens, maar geeft weer een andere reden voor het privilege: de
verering van Antonius en zijn orde bij de boeren. Volgens J. Timmers associeerde het belletje
om de hals van de in de middeleeuwen vrij rondlopende varkens met het belletje van de
Antoniters!

Bijzonderheden
De familienaam Goretti heeft vooral bekendheid gekregen door de Heilige Maria Goretti (t
1902; feest 6 juli)

Maria (liefkozend genoemd Marietta) Goretti, Corinaldo bij Ancona, Italié; maagd &
martelares; T 1902.

Feest 6 juli.

Zij werd in 1890 geboren in het Italiaanse plaatsje Corinaldo bij Ancona. Zij was een vroom
meisje. Op haar 12e jaar werd zij slachtoffer van een aanranding. Zij verdedigde zich tot het
uiterste tegen haar aanvaller en moest dat met de dood bekopen.

Tijdens haar heiligverklaring in 1950 had zich een onafzienbare menigte verzameld op het
Sint-Pietersplein in Rome. Onder hen bevonden zich haar moeder, haar familieleden en zelfs
haar moordenaar, die intussen op haar voorspraak in de hemel tot inkeer was gekomen.



