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Betekenis

Arabische naam. Er worden drie betekenissen gegeven:

1. ‘baby die zojuist de borst heeft gehad’,

2 ‘ontkomen aan het vuur’

3 ‘strandvogel’.

Bijzonderheden

Lievelingsdochter van de Profeet Mohammed. Hij noemde haar de alleredelste vrouw van het
Paradijs. De nakomelingen van de Profeet gaan bijna uitsluitend op haar terug. Zij dragen
eretitels als “charif’ = “adellijk’, ‘sayyid’ = “heer’ of “habib’ = ‘welbemind’.

*

Plaats in Portugal. Kreeg haar naam na de bezetting door de Moren. Genoemd naar de dochter
van Mohammed. Er is echter een sage die een nog romantischer verhaal vertelt.

Sage
Hoe komt een Portugees plaatsje aan de naam van een oosterse prinses? Een oude sage vertelt dat er in

de 12° eeuw een oosterse prinses Fatima gevangen werd genomen door Heer Gongalo van Ourém, een
plaatsje niet ver van het huidige Fatima. De koning stond hem toe met de prinses te trouwen. Maar hij
stelde als voorwaarde dat zij echt van hem moest houden en dat zij katholiek moest worden. Dat deed
zij. Maar kort daarop stierf zij. De weduwnaar, Gongalo, trok zich terug in een klooster. Tegelijk liet hij
een nieuw Klooster bouwen. Toen het voltooid was, liet hij de stoffelijke resten van zijn vrouw daarheen
overbrengen. Sindsdien heet het klooster Fatima. De naam ging geleidelijk over op het omliggende
plaatsje.

De plaats Fatima is beroemd geworden doordat Maria er in 1917 verschenen zou zijn.

Zo werd de plaatsnaam een eretitel van Maria: Onze Lieve Vrouwe van Fatima.

Omdat in Zuid-Europa de naam Maria soms te verheven werd geacht om aan een meisje te
geven, koos men voor eretitels die bij haar pasten. Vandaar dat Fatima een vrouwennaam is
geworden.

*

MARIA van Fatima, Portugal; 1917. Feest 13 mei

Er is sprake van minstens zes verschijningen.

Van mei tot oktober 1917 verschijnt in Fatima, Portugal, een hemelse vrouw tot zes keer toe
aan drie herderskinderen: Francisco Marto, zijn zusje Jacinta, respectievelijk negen en zeven
jaar en hun tienjarige nichtje Lucia dos Santos. Ze staat met de voeten op een wolk in de kruin
van een eikenboompje, omstraald door een aureool van licht. Dan zegt de vrouw: ‘Wees niet
bang. Ik doe je geen kwaad.” Lucia waagt het erop: “Waar komt u vandaan, mevrouw?”

“Ik kom uit de hemel.” Zij drukt de kinderen op het hart regelmatig te bidden.

Op 13 oktober de laatste verschijning plaats. Er is een grote mensenmenigte aanwezig. Precies
om twaalf uur laat de verschijning zich weer aan de drie kinderen zien. Lucia roept de mensen
op het rozenhoedje te bidden. Op Lucia’s vraag wie zij is, antwoordt de verschijning: “Ik ben
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, en ik wil op deze plaats een kapel ter ere van mij.”
Net als de vorige keren spoort zij aan tot het dagelijks bidden van het rozenhoedje.

Sindsdien is Fatima een druk bezochte Mariabedevaartplaats.

De kleine Francisco Marto zal reeds sterven op 4 april 1919; zijn jongere zusje niet lang
daarna: 20 februari 1920. Lucia trad in 1921 in bij de zusters karmelietessen van St-Dorothea
als zuster Lucia de Jesus Santos en in 1948 bij de Karmel van St-Theresia in Coimbra. Zij was
in 1982 en 1997 gids van paus Johannes Paulus 11 bij zijn bezoek aan Fatima.



