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Betekenis

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze naam te herleiden:

1] Samengestelde Germaanse naam:
In dat geval gaat de uitgang ‘win' vrijwel zeker terug op het gelijkluidende Germaanse woord: dat betekent
‘vriend'.
De herkomst van 'Er-'is niet met zekerheid uit te maken; er worden drie mogelijkheden geopperd:

1.1 'Er-'is een verbastering van Herwin: 'Her' = 'leger'. Dus: ‘vriend van het leger’,

1.2 'Er-'is een verbasterde verkorting van ‘Arn’ of '‘Aran’' = ‘Arend’. Dus: Vriend van de arend’, waarbij we
bedenken dat de arend een belangrijke rol speelde in de Germaanse mythologie.

2] Erwin is een verkorting van Everwin = ‘vriend van de ever’; ook het everzwijn speelde in de Germaanse
cultuur een belangrijk rol.

3] Erwin kan ook een verbastering zijn van 'Ermin’ of 'Irmin-', afgeleid van het Germaanse woord ‘ermena’ =
'groot’, 'geweldig'. Schijnt samen te hangen met de god der Hermionen.

4] Tenslotte is Erwin ook een variant van Ivo (= [strijder met en boog van] taxushout’).

*

Opgemerkt wordt dat de naam Erwin vooral in de Elzas populair is. Waarschijnlijk mede onder invloed van Erwin von
Steinbach, bouwmeester aan de dom van Straatsburg (ca 1244- of 1277-1318).

*

Erwin (ook Armel, Ermin, Ermijn, Erminon of Erminus) van Lobbes (ook van Gembloux) osh, Belgié; abt &
bisschop; T 737; feest 25 april.

Hij was afkomstig uit Laon, maar werd door de H. abt en bisschop Ursmarus uitgenodigd zich bij hem aan te sluiten in
zijn klooster te Lobbes. Hij volgde daar zijn leermeester zo precies na, dat deze hem uiteindelijk tot zijn opvolger
aanstelde; hij stierf vier-en-twintig jaar later op hoge leeftijd.

*

Erwin (eigenlijk Ivo) Hélory, Tréguier, Frankrijk; priester & jurist; T 1303; feest 19 mei (& 17 & 27 oktober).

Hij was priester en advocaat. Bij zijn leven al werd hij beschouwd als een groot heilige. Er was geen advocaat die in
hoger aanzien stond dan hij. Geen wonder, want als we de straatliedjes uit die dagen mogen geloven, was er haast geen
eerlijke advocaat te vinden:

'Sanctus Yvo erat Brito, Advocatus et non latro, Res miranda populo'

[=Sint Yvo was een Bretonner, Advocaat van arme donders, Dus geen dief! Nou, da's een wonder]

Zo wordt er verteld over een waardin te Tours die in grote moeilijkheden was geraakt. Twee schavuiten hadden bij
haar een koffer in bewaring gegeven, met twaalfhonderd goudstukken plus nog een flink aan-tal waardepapieren
erin. Zij sloten een contract, dat zij het ding niet aan de één in handen zou geven zonder dat de ander erbij was. Toen
beging de waardin een vergissing: ze tekende het contract, maar controleerde niet de inhoud van de koffer. Na een
kleine week kwam een van die twee schurken in grote haast bij haar de koffer opvragen, want hij moet een paar
aanbetalingen doen. In goed ver-trouwen deed die waardin dat. Kort daarna kwam die andere kerel om de koffer
vragen. De waardin vertelde dat ze hem aan de ander had meegegeven. "Hoe kon je dat nou doen? We hadden toch
afgesproken, schreeuwde hij, wapperend met het contract, dat je die alleen maar mocht meegeven als we ar allebei
bij waren?" Razend en tierend vervolgde hij: als ze eens wist, hoeveel schade hij nu leed. Hier was duidelijk sprake
van contractbreuk. Hij zou er werk van maken. Inderdaad liet hij haar arresteren en gevangen zetten. Haar herberg
was een vast adres van Ivo. Toen hij hoorde wat er gebeurd was, ging hij haar onmiddellijk opzoeken in de
gevangenis. Het was juist de dag voor de definitieve rechtszitting. Hij zei haar, dat ze vertrouwen moest hebben in de
goede afloop. Toen bood Ivo aan haar zaak van haar advocaat over te nemen. Daar was haar advocaat dan ook
maar wat blij mee. Want om eerlijk te zijn: hij zag er helemaal geen gat in. Op het vastgestelde tijdstip was het dus
Ivo die zich met zijn cliénte naar de rechtszaal begaf. De zaak was zo klaar als een klontje: de vrouw had
contractbreuk gepleegd en moest alle schade vergoeden. Maar Ivo riep: "Er heeft zich een nieuw feit voorgedaan.
Mijn cliénte heeft de koffer teruggevonden.” De advocaat van de tegenpartij eiste dat ze de koffer meteen moest
overhandigen. Ivo antwoordde: "De moeilijkheid is hier dat de eiser en zijn collega destijds hebben bepaald, dat deze
vrouw de koffer niet aan de één mocht geven als de ander er niet bij was. Zolang die collega er niet is, mogen wij die
koffer niet aan meneer hier afstaan. Wees dus zo vriendelijk die collega op te roepen." Daarop begon die schavuit
over zijn hele lijf te trillen en te beven. Toen de koffer bij die collega werd aangetroffen, bleek dat er alleen maar
afval inzat. Die twee kerels hadden duidelijk geprobeerd de waardin te bedriegen. Ze werden ter dood veroordeeld en
opgehangen.



