CHESKA is een koosvorm van CESLAVA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)
Betekenis

Vrouwelijke vorm van Ceslav (ook Ceslas of Czeslaw): samengestelde Slavische naam:

1 ‘C(z)es- = ‘Verering’, ‘aanbidding’

2 ‘- lav’ = ‘beroemd’, ‘vermaard’

Dus: ‘Beroemd om haar eer’.
*

Vooralsnog geen vrouwelijke heilige.
*

Ceslaus (ook Ceslas, Ctislav of Czeslaw) van Polen op, WrocOaw, Polen; kloosterling;
1242 Feest 16 & 17 juli.

Hij werd in 1180 bij de Poolse plaats Opole geboren. Samen met zijn drie jaar jongere broer
Sint Hyacinthus kreeg hij zijn opleiding bij zijn oom Yvo, die kanunnik was in Krakow. Dat
deed de man zo goed dat de twee al gauw bekend stonden als het 'slimme, heilige stel'. Toen
Yvo tot bisschop was gekozen van Krakow, reisde hij naar Rome en nam daarbij zijn
veelbelovende neefjes mee. Daar maakten de twee jongens kennis met Sint Dominicus. Ze
waren zo van hem onder de indruk dat ze toestemming vroegen om te mogen intreden in de
zojuist door gestichte orde der predikheren (Dominicanen). Het was Dominicus zelf die hen
na hun noviciaat terugstuurde naar hun vaderland om er het evangelie te verkondigen en vaste
voet te geven.

Ceslaus werd de apostel van Silezié. Hij bracht er de Dominicanen naartoe, en werd enige
jaren later provinciaal van de orde in Polen. Hij stichtte in 1224 het dominicanenklooster van
Breslau (nu: WrocOaw). Daarnaast bracht hij de dominicanen naar Bohemen. Twintig jaar
lang gaf hij zijn beste krachten aan deze beide gebieden. Bovendien was hij geestelijk
leidsman van de heilige gravin Hedwig van Silezié (+ 1243; feest 16 oktober). Het
succesvolle verzet van de bevolking van Silezié tegen de Mongolen in 1240 wordt
toegeschreven aan de gebeden van ‘de apostel van Silezié'. De verdedigers van de stad putten
moed uit zijn onverzettelijkheid, zijn gebeden en zijn wonderen. Uit Ceslas' handen ontving
St Zdislava Berka de sluier.

Hij stierf op 16 juli 1242.

Zijn relieken rusten in de St-Adalbert (St-Wojciech) in WrocOaw. Zaligverklaard in 1713.
Hij wordt afgebeeld als dominicaan (witte pij); met kruisbeeld, brandende kogel, boek, lelie.



