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Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] ‘brun-'="glanzend’ (vgl. 'bruin’, 'brons’; in het lers betekent ‘bruinne’: 'borst’)
2] ‘'-stein' ='steen’, 'wapen' (in dit geval 'harnas’)

Dus 'glanzend (borst-)harnas'

*

Heiligen

Brinstan (ook Birnstan, Bristan of Brystan) van Winchester, Engeland; bisschop; 1 934.
Feest 4 november.

Brinstan werd als bisschop 0.a.a beroemd door zijn devotie tot de zielen in het vagevuur. Van
oudsher menen christenen dat de mensen na hun dood voor God verschijnen. Hij zal met
rechtvaardigheid en liefde oordelen: ofwel je hebt goed geleefd en je wordt bij Hem opgenomen
in de hemel; ofwel je hebt niet goed geleefd en dan word je van Hem verwijderd in de hel; de hel
stelde men zich voor als eeuwig vuur. Maar in de middeleeuwen groeide de overtuiging dat er
mensen waren die nog niet goed genoeg waren voor de hemel, maar ook niet zo slecht dat ze
naar de hel moesten. Hun zonden moesten worden uitgeboet; dat gebeurde in het ‘vagevuur'. Als
ze hun zonden zouden hebben uitgeboet, konden ze alsnog bij God worden opgenomen.
Brinstan was begaan met de zielen die de pijn van het vagevuur moesten ondergaan.

Maar niet alleen de doden gingen hem te harte. Hij had als bisschop de gewoonte aangenomen
om elke dag de voeten van de armen te wassen, precies zoals Jezus had gedaan bij zijn
leerlingen vlak voor het Laatste Avondmaal. Daarna nodigde hij ze bij zich aan tafel en bediende
hen zelf. Dat maakte diepe indruk, want een bisschop stond nu eenmaal ver boven arme mensen,
zeker in de maatschappij zijn tijd.

Hij is plotseling gestorven op 4 november 934.



