WASANTHA is een variant van VASANTA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

1] Hindoestaanse naam, afkomstig uit het Sanskriet: ‘lente’ (vgl. het Slavische woord
voor lente 'vesna'); afgeleid van het werkwoord ‘vas' = 'schijnen’, ‘stralen’.

2] ‘Vervuller van verlangens..

Van daaruit werd de naam ook toegepast op allerlei aangename natuurproducten, zoals een
Arabische mannaplant (Alhagi Camelorum), de custardappel (Annona reticulata),
jasmijnmuskus (Jasminum pubescens) en de zogenoemde Beddanoot (Terminalia belerica)
*

De naam is terug te vinden in talloze samenstellingen als:
Vasantabandhu = 'vriend van de lente'

Vasantadeva = 'Heer (of God) van de lente'
Vasantaduta = 'bode van de lente’
Vasantagandhi = 'geur van de lente'
Vasantaja = 'geboren in de lente’
Vasantaka = 'lentetje’

Vasantakusuma = 'lentebloem’

Vasantalata = 'wijnstok van de lente'
Vasantelekha = 'geschreven (of geboren) in de lente’
Vasantapuspa = 'lentebloesem’

Vasantaraja = 'lentekoning’
Vasantaranjana = 'lentepracht’

Vasantasahaya = 'aanbidder van de lente'
Vasantasakha = 'metgezel van de lente’

enz.

*

Vasanta in de mythologie
In de hindoestaanse literatuur wordt de Lente vaak als persoon voorgesteld; zij is de vriendin
van Kama, de god van de liefde (in de 'Kalidasa Granthavali’).




