VERENA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

1] Latijnse naam; wordt in verband gebracht met het werkwoord ‘vereor' = vereren,
vrezen, eerbied hebben, schromen, schuwen enz.
Dus 'schroomvallige’, ‘eerbiedige’, 'respectvolle’ enz.

2] Soms opgevat als variant van ‘verina', verkleinvorm van ‘vera', de vrouwelijke vorm
het Latijnse bijvoeglijk naamwoord 'verus' = ‘waarachtig'.

*

Bijzonderheden

De naam 'Verena' is vooral in Zwitserland populair; met name door de verering van de heilige

Verena van Zurzach (of van Solothurn).

*

Verena van Zurzach (ook van Solothurn), Zwitserland; kluizenares; T ca 350.

Feest 1 september.

Over haar zijn twee tradities bekend.

De eerste overlevering vertelt hoe zij als marketentster meekwam met het Thebaanse legioen
onder leiding van Mauritius. Deze soldaten waren allen christen en weigerden aan de
vooravond van een belangrijke slag aan de goden te offeren. Dat kwam hen allen op de
marteldood te staan. Verena zou de mannen in hun laatste momenten op heldhaftige wijze
terzijde hebben gestaan.

Een andere lezing van ditzelfde verhaal toont ons haar als een familielid van één van de
soldaten. Zij zou hem op hebben willen zoeken en hem achterop gereisd zijn. Zo bereikte ze
het legioen op het moment dat de terechtstellingen juist begonnen.

De andere overlevering zegt dat zij een kluizenares was die aanvankelijk woonde in de later
naar haar genoemde Verenakloof ("Verenaschlucht’) bij Solothurn. Later zou zij daar
weggetrokken zijn en zich gevestigd hebben nabij Zurzach in Aargau.

Tenslotte heeft men beide vertellingen aan elkaar vastgeknoopt. Beide verhalen zouden gaan
over een en dezelfde vrouw, die in verbinding stond met het Thebaanse legioen en daarom
vanuit Egypte naar Solothurn is gekomen. Na de moord op de martelaren is ze er bij blijven
wonen om zich later verderop in Zurzach te vestigen.

Zij wordt afgebeeld met een emmertje of waterkruik en met een kam, symbool voor de zorg
waarmee zij zieken en gewonden behandelde; soms heeft zij een martelaarspalm en een
kroon.

Sinds de tiende eeuw hebben de benedictijnen van Zurzach bedevaarten naar haar heiligdom
bijzonder bevorderd. VVan daaruit is haar verering door Zwitserse handelslieden ook in
Enchenberg aan de Moezel terecht gekomen.

Zurzach heeft een kloosterkerk die aan Verena is gewijd ('Verenaminster’); daar wordt ook
een reliek van haar bewaard in een fraai bewerkte schrijn in de vorm van een arm. Ook de
Zuid-Duitse stad Rot an der Rot bezit een Verenakerk.

Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen lichamelijke kwalen en in morele kwesties.

*

Onder de 11.000 maagden die volgens de legende rond het jaar 453 tezamen met Ursula bij Keulen de marteldood
zouden hebben gevonden, waren drie Verena's en twee Verenia’s.



