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Betekenis 
1] Onzeker. Het was de naam van een adellijk Romeins geslacht: de Terentii. Varro, een 

Latijns schrijver, leidt het woord 'terentius' af van 'terenus' (= 'teer' of 'zacht'). 
2] In het Ierse (en Engelse) taalgebied wordt deze naam gebruikt als verlatijnsing van de 

oorspronkelijk Ierse naam Toirdhealbhach of Turlough = ‘naar het voorbeeld van (de 
Germaanse godheid) Thor’of ‘initiatiefnemer’. 

* 
Terentius van Iconium, Klein-Azië; bisschop & martelaar; † 1e eeuw. 
Feest 21 juni 
Hij behoorde tot de zogeheten 'zeventig' of 'twee-en-zeventig'; de leerlingen die Jezus volgens 
de evangelist Lukas (10,01) voor zich uitzond om de weg voor hem te bereiden.  
Later is hij de eerste bisschop geworden te Iconium in Klein-Azië. 
Volgens sommigen is hij dezelfde als Tertius, de assistent van de apostel Paulus. Van hem is 
sprake in diens brief aan de Romeinen (16,22). 
Verder is er niets over hem bekend. 
* 
Terentius van Carthago, Noord-Afrika; martelaar met Pompeius (of Pompius), Africanus 
& Maximus, Zeno, Alexander, Theodorus en nog 33, 36 of 60 medemartelaren; † ca 250. 
Feest 10  april. 
Ten tijde van keizer Decius (249-251) braken er verschrikkelijke vervolgingen uit tegen de 
christenen door heel het Romeinse Rijk. Ze werden gedwongen voor de heidense 
afgodsbeelden offers te brengen op straffe van allerlei gruwelijke martelingen. Vele gelovigen 
vielen af. Maar de martelaren van wie hier sprake is, bleven moedig standhouden.  
Terentius moedigde zijn medegelovigen aan met de woorden: "Broeders, laten wij Christus 
niet verloochenen voor de mensen. Dan zal Hij ons niet verloochenen voor de Vader in de 
hemel en zijn heilige engelen" (vgl. Matteus 10,33; Lukas 12,09). De Romeinse gouverneur 
verdeelde hen in twee groepen. Zesendertig werden tot bloedens toe geslagen. Daarna wreef 
men zout in hun wonden. Tenslotte zijn ze onthoofd. 
De overigen werden opgesloten in de diepste en duisterste gevangenis; ze kregen zware 
kettingen om hun hals, handen en voeten. Maar 's nachts verscheen hun een engel; met een 
vingertopje raakte hij de kettingen aan, en ze vielen van ze af. Vervolgens zette hij hun een 
heerlijke, overvloedige maaltijd voor, waaraan de vier zich tegoed deden. Toen ze de 
volgende morgen blakend en wel uit de gevangenis tevoorschijn kwamen, werd de 
gouverneur woedend. 
Nu gelastte hij dat er in hun cel ook allerlei giftige dieren moesten worden opgesloten: adders 
en schorpioenen en zo. Maar de beesten kropen weg in het verste hoekje en deden niets. Toen 
drie dagen later de deuren weer geopend werden schoten ze echter op de gevangenbewaarders 
af en beten ze waar ze maar konden.  
Toen werden de gevangenen veroordeeld tot het schavot. Op weg ernaartoe zongen ze 
hymnen en psalmen voor God, dankbaar dat ze de grote eer van het martelaarschap waardig 
waren bevonden. Zo zijn ze Hem in zijn glorie tegemoet gegaan. 
* 
Terence Albert O'Brien op, Emly, Ierland; bisschop te Emly; † 1651. 
Feest 12 oktober. 
Dominicaner bisschop, die het slachtoffer werd van fanatieke Anglicanen. Na zijn arrestatie 
werd hij opgehangen. Zijn beulen hakten zijn hoofd af en staken het op een paal voor de 
Saint-John's Poort te Limerick. Vlak voor zijn dood had hij zijn bisschoppelijke borstkruis aan 
zijn moeder overhandigd; dat wordt nog steeds bewaard in de dominicaner priorij van 
Limerick. 
 


