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Betekenis

Onduidelijk. Mogelijkheden zijn:

1] Friese naam: samenhangend met het Middelnederlandse 'saan’ = 'waar’; vgl. het Noorse 'sann’;
2] variant van Senni, Finse variant van Eugenius;

3] variant van Sennen, Welshe vorm van Seandn = Johannes = 'Hij (= God) zal genadig zijn'".

4] verkorting van Sennen, verbastering van een Perzische naam = ?

5] verkorte verbastering van Vincentius: Latijnse naam = 'overwinnaar'.

*

Eugenius | Paus, Rome, Italié; + 657; feest 2 juni.
Hij was de plaatsvervanger van de verbannen Martinus 1.
Deze paus kreeg het reeds in het jaar van zijn aantreden (649) aan de stok met keizer Constans Il van
het Oost-Romeinse Rijk. Constans was aanhanger van de dwaalleer dat Christus alleen een goddelijke
en geen menselijke wil had gehad (de leer van het zogeheten 'monotheletisme’). Nog in datzelfde jaar
hield hij in Lateranen een Concilie waarop deze leer officieel werd veroordeeld. Hij werd gesteund
door de bisschoppen van Afrika, Spanje en Engeland. Toch wisten zijn tegenstanders hem te pakken
te krijgen en op 17 juni 653 naar Constantinopel over te brengen. Eerst werd hij voor meer dan een
half jaar verbannen naar het Griekse eiland Naxos in de Egeische Zee. Daar kreeg hij maar
mondjesmaat te eten en het eten dat hij voorgezet kreeg, maakte hem nog zieker dan hij intussen al
was. Het was hem verboden zich te verzorgen, zodat hij zich gedurende 47 dagen niet mocht wassen,
zelfs niet met koud water.
Na overgebracht te zijn naar Constantinopel werd er een schijnproces tegen hem gevoerd, waarbij hij
ter dood veroordeeld werd wegens verraad, terwijl hij gevangen was genomen, op beschuldiging van
het feit, dat hij het niet met de leerstellingen van de keizer eens was. Hij werd in het openbaar voor
schut gezet en afgetuigd. Op voorspraak van de patriarch van Constantinopel werd hij niet gedood,
maar in het voorjaar van 654 verbannen naar Chersonesus (ook Chersona) op de Krim. In zijn brieven
klaagde hij over zijn onmenselijke behandeling en over het feit dat zijn gelovigen in Rome niets meer
van zich lieten horen, terwijl hij dag aan dag bad voor hun zielenheil; erger nog: op aandringen van de
keizer hadden ze intussen een plaatsvervanger gekozen: Eugenius I. Toch zag Martinus zelf in, dat dit
voor de geloofsgemeenschap de beste oplossing was.
Nog vaér zijn dood in 655, erkende hij Eugenius als zijn wettige opvolger. Moedig zette Eugenius de lijn van
zijn voorganger door. Reeds werden door de keizer voorbereidingen getroffen om ook hem te verwijderen.
Voordat hij zijn plannen met hem ten uitvoer kon brengen, stierf Eugenius: 657. Dat behoedde hem
ongetwijfeld voor eenzelfde lot als dat van zijn voorganger.Hij staat te boek als een paus met de grootste zorg
voor de armen. Zo vond hij, dat de inkomsten van de kerk erfrechtelijk aan de armen behoorden toe te vallen!
*
Abdon van Perzié, Rome, Itali€; martelaar met Sennen; + ca 250; feest 30 juli.
Het betreft hier twee Perzen van hoge afkomst die ten tijde van keizer Decius (249-251) in Rome verbleven.
Men weet niet precies waarom: het is mogelijk dat ze als christen een pelgrimsreis maakten, ofwel omdat ze
een diplomatieke missie hadden, dan wel, omdat ze als gijzelaars gevangen genomen waren in een of andere
veldslag. Hoe dan ook, de keizer heeft het christendom officieel tot verboden godsdienst verklaard, en de
twee worden aangebracht als christenen. Ze worden gesommeerd een wierookoffer te brengen aan de
zonnegod, maar ze spugen erop. Dat komt hen op afschuwelijke folteringen te staan. Tenslotte worden ze in
het Colosseum omgebracht met het zwaard.
Het is de diaken Quirinus die hun lichamen bergt en begraaft bij hem thuis. In de volgende eeuw maken
zijzelf ten tijde van keizer Constantijn (+ 1937; feest 21 mei) in een droomgezicht de plaats bekend waar zij
begraven liggen. Ze worden opgegraven en plechtig overgebracht naar de catacomben van Pontianus.
Voortaan heet die begraafplaats naar hen. Tot op de huidige dag worden hun relieken vereerd in de San-
Marcokerk van Rome.
Er is echter een hardnekkige legende die weet te vertellen dat een belangrijk deel van hun stoffelijke resten
zou zijn overgebracht naar het Zuid-Franse plaatsje Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales). Daar toont men
nog altijd een heilige doodskist (‘sainte tombe'), die in vroeger tijden relieken van de beide heiligen bevat zou
hebben. Er zit water in dat nooit opraakt. Daarboven is ingemetseld in de muur het grafmonument van
Guillaume Gaucelme: hij werd in 1304 op wonderbare wijze door het water genezen.
Ook Autun en Anzy beweren relieken van beide heiligen te bezitten.



