OKSANA is een Russische variant van XENIA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis
Griekse naam = 'vreemdelinge’, 'pelrgim’.
*

Xenia van de Pelopponnesus, Griekenland; groot-martelares en wonderdoenster; t eerste
eeuwen christendom(?); feest 3 mei.

*

Xenia van Cilicié, Klein-Azié; martelares; T eerste eeuwen christendom.

Feest 18 januari.

Zij zou omwille van haar geloof in Christus levend zijn verbrand. Meer is er over haar niet bekend.

*

Xenia (eigenlijk Eusebia; ook Xene) van Mylasa; abdis; T 5e eeuw.

Feest 24 januari.

Zij heette eigenlijk Eusebia, maar liet zich bij voorkeur Xenia noemen (= 'vreemdelinge', 'pelgrim" daarin Klinkt iets
door van haar spiritualiteit; daarmee was haar persoon, haar ziel meer gekenmerkt! Zo voelde zij zich op aarde). Zij
woonde in de plaats Mylasa in de landstreek Caria niet ver van de Egeische Zee en moet geleefd hebben in de 5e
eeuw.

Zij was afkomstig uit Rome, waar haar christelijke ouders voor haar een eervol huwelijk hadden gearrangeerd. Maar
zij wenste zich aan God te geven. Zij riep in het geheim twee van haar kamermeisjes bij zich, legde haar bedoelingen
uit, vroeg of zij hen kon vertrouwen en toen deze twee hadden bezworen dat ze liever zouden sterven dan iets van haar
plannen verraden, hulde zij zich in mannenkleren en vertrok met haar twee slavinnen naar elders om een godgewijd
leven te leiden. Via Alexandrié kwamen ze in Mylasa terecht, waar zij een kooostertje bouwden en waar Xenia
diacones werd bij bisschop Paulus. Zij stierf in geur van heiligheid en na haar door gebeurden er talrijke wonderen op
haar graf. Ook haar twee dienaressen stierven als heiligen. Ook al kennen wij hun namen miet, ze worden tegelijk met
haar vereerd.

*

Xenia (eigenlijk Irene) van Byzantium; prinses & weldoenster; T 1124,

Feest 13 augustus.

Zij was een dochter van koning Ladislaus van Hongarije en droeg de naam van Irene Iv. Op 18-jarige leeftijd huwde
zij met Johannes Comnenos, de zoon van de keizer, waarbij ze overging tot de orthodoxe kerk (1104). Zij worden om
hun deugden resp. 'De Schone' en 'De Gastvrije' genoemd. Toen zij stierf, was zij nog geen veertig jaar oud. Op haar
sterfbed legde zij de religieuze geloften af, waarbij zij de kloosternaam Xenia ontving.

*

Xenia (eigenlijk Andrei Theodorowitz Petrov) Grigorievna, Sint-Petersburg, Rusland,;
dwaas omwille van Christus; T ca 1800.

Feest 11 september.

(Volgens haar grafschrift stond zij bekend onder de naam Andrei Theodorowitz Petrov). Haar man was kolonel. Toen
deze plotseling stierf, was zij pas 26. Zij gaf het mondaine leven aan het hof op en wijdde zich verder aan een leven in
dienst van Christus. Al haar bezittingen schonk zij aan de armen. Aanvankelijk zwierf zij door de straten gehuld in de
kleren van haar man om zo zijn nagedachtenis levend te houden. Al snel veranderden haar kleren in lompen. Wat zij
toegestopt kreeg, gaf ze onmiddellijk weer weg. Gedurende de 45 jaar dat zij zo leefde, kregen de mensen in de gaten
dat zij een heilige vrouw was. Op haar begraafplaats werd een kerkje gebouwd om de toeloop van pelgrims te kunnen
herbergen. Ze werd in de oosterse kerk heilig verklaard in 1988.



