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Betekenis 
Griekse naam: ‘(welriekende) zalf’, ‘mirre’. 
* 
Bijzonderheden 
Deze naam zou met name bij de eerste christenen populair geweest zijn. Zij brachten hem in 
verband met één van de drie geschenken van de wijzen uit het oosten die de pasgeboren 
Jezus immers kwamen vereren met goud, wierook en mirre (vgl. Matteus 02,11).  
Bovendien was mirre een symbool van eeuwig leven, omdat het werd gebruikt bij de 
balseming van doden. 
* 
In de Griekse oudheid was er een beroemde beeldhouwer Myron († 5e eeuw vóór Chr.). 
* 
Heiligen 

  Myron van Cyzicus, Hellespont (in het noorden van het huidige Turkije); priester & 
martelaar; † 250; feest 17 augustus. 
Myron was priester in de Griekse landstreek Achaia. Tijdens de christenvervolgingen onder 
keizer Decius (249-251) drongen staatsambtenaren tijdens de dienst op het feest van 
Christus’ geboorte zijn kerk binnen met de bedoeling het gebouw in brand te steken en de 
gelovigen te arresteren. Hij begon luid brullend te protesteren, zodat alle aandacht naar hem 
uitging, en zijn gelovigen konden ontsnappen. Prompt werd hij gearresteerd en gefolterd: hij 
werd te vreten gegeven aan een leeuwin, maar het dier deed hem niets; sterker zij vlijde zich 
aan zijn voeten en begon de touwen waarmee hij was vastgebonden, door te knagen. Ook 
het vuur waaraan hij werd prijsgegeven wilde niet branden. Tenslotte bracht men hem over 
naar Cyzicus waar hij werd onthoofd. 
* 
Myron van Kreta (ook de Wonderdoener), Griekenland; bisschop; † 350. 
Feest 8 augustus. 
Aanvankelijk was hij boer op het eiland Kreta. Van hem wordt verteld dat hij de opbrengst 
van zijn grond met de armen deelde, zonder van hen enige tegenprestatie te vragen. Naar het 
schijnt was hij uiterst vergevingsgezind en zachtmoedig jegens anderen. 
Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal dat hij op een keer thuiskwam en zag hoe dieven 
bezig waren zijn balen met tarwe uit zijn huis te slepen en op een wagen te laden. 
Onmiddellijk sloot hij zich bij hen aan en hielp hen bij het zware werk. Toen de klus 
geklaard was, ging hij zijn huis binnen, en zo merkten de dieven dat hij de eigenaar moest 
zijn. Ze stonden verbijsterd en waren zo onder de indruk dat ze hem de gestolen waar 
teruggaven, hun dievenbestaan opgaven en eerlijk werk gingen zoeken. 
Myron werd op latere leeftijd priester gewijd en tot bisschop van de stad Knossos gekozen. 
Dat ambt heeft hij bekleed tot hij honderd jaar oud was.  
Hij staat te boek als wonderdoener. 

 


