MELIS is een Zeeuwse variant van AEMILIUS (of AEMILIANUS)

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Naam van een oud-Romeins adellijke familie; wordt in verband gebracht met:

1] het Griekse woord 'haimulos’ = 'teer’, 'zacht', 'vriendelijk’;

2] het Latijnse ‘aemulus' = wedijverig', 'mededinger’

3] het Griekse woord 'haimulia’ = 'listigheid’, zoals bv. de Latijnse schrijver Plutarchus
doet; schijnt toch minder voor de hand te liggen.
*

4] de klank 'melis’ associeert ook met het Griekse woord 'melissa’ = 'honing’, 'bij' of
‘honingbij'. 'Melisseus' is 'bijenhouder’; 'melissenos’ = 'tot de bijenwereld behorend'.
Maar deze klankovereenkomst is toeval.

*

Aemilianus Cucullatus (of Millan de la Cogolla) osb, Aragon, Spanje; kluizenaar & abt; T

574. Feest 12 november.

Hij moet geboren zijn rond 484. Aanvankelijk was hij schaapherder. Getrokken door het

religieuze leven trok hij zich terug op een naburige berg. Rond hem ontstond een

kloostergemeenschap, waarvan hij abt was. Als zodanig schijnt hij veel wonderen gedaan te

hebben: hij genas zieken, dreef duivels uit en deed goed waar hij maar kon. Kortom de

mensen die over hem vertellen, presenteren hem als een soort nieuwe Jezus die in hun midden

woonde en hun genade op genade bracht.

*

Emilion van St-Emilion, St-Emilion, Frankrijk; kluizenaar; T 767.

Feest 16 november.

De naam Emilion is een verbastering van Emilianus; hij was afkomstig uit Vannes, en leidde
het leven van een Kkluizenaar in een grot in de streek van Bordeaux. Hij gaf zijn naam aan het
plaatsje, dat daar ontstond, en aan de voortreffelijke wijn die ervandaan komt.

Tot op de dag van vandaag toont men er de reiziger de grot waar hij leefde, en hoe hij daar
zijn slaapplaats en stoel uit de grot had uitgehouwen (zie afb.). Het volksgeloof weet nog te
vertellen, dat onvruchtbare vrouwen, die op de stoel plaatsnemen, vruchtbaar worden, en
kinderen zullen krijgen.

*

In Pavia worden vereerd de heiligen Emil en Emig, verbasteringen van Amelius en Amicus;
martelaren; T eerste eeuwen christendom. Feest 12 oktober.

Volgens de legende waren zij twee ridders uit het gevolg van Keizer Karel de Grote. Met
hem waren zij ten strijde getrokken tegen koning Desiderius en waren gesneuveld bij
Mortarium (= Mortara) niet ver van de Italiaanse stad Pavia. Aanvankelijk waren ze in twee
verschillende kerken begraven. Onder bisschop Albinus van Pavia werden ze naast elkaar
bijgezet in de kerk van San Eusebio te Pavia. Tot zover de legende. Historisch gesproken
vermoedt men dat het om twee martelaren gaat uit de Romeinse tijd, omgekomen tijdens één
van de christenvervolgingen uit die tijd. Zij zouden in de middeleeuwen naar de San Eusebio
te Pavia zijn overgebracht om pelgrims te trekken.

*

Er zijn nog talrijke andere heiligen en zaligen die Aemilius of Aemilianus heten. Ook is er een heilige Melissenus van
Amorium, Frygié, Klein-Azié; martelaar met Astius en nog 40 anderen onder de oprukkende Islam; 1 845; feest 6
maart.



