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Betekenis 
Eigenlijk een familienaam of achternaam. Afgeleid van het Welshe woord ‘llwyd’ = ‘grijs 
(van haren)’; vandaar ook ‘eerbiedwaardig’, ‘heilig’. 
* 
Lloyd in de mythologie 
In de mythologie was ‘lloyd’ een vaste titel van de zeegod Llyr. 
* 
Bijzonderheden 
Lloyd werd een aanduiding van scheepvaartmaatschappijen. Dat is te danken aan het 
Londense koffiehuis Edward Lloyd. Tegen het eind van de 17e eeuw troffen daar elkaar 
scheepsmakelaars, reders, laders en kapiteins om zaken te doen. Het wekelijkse handelsblad 
heette Lloyd News. 
* 
In de 20-er jaren van de 20e eeuw was Harold Lloyd († 1971) een bekende filmkomiek 
vanwege het feit dat hij (zogenaamd) levensgevaarlijk hoog boven het verkeer van New York 
zich nog juist vast kon houden aan een wijzer van de torenklok die beangstigend kromboog 
onder zijn gewicht… 
* 
Richard Flower, alias Lloyd; martelaar; † 1588. 
Feest 4 mei (Martelaren Engeland en Wales) & † 30 augustus 
Hij was een katholieke leek. Hij werd ten tijde van de fanatieke Anglicaanse overheersing in 
Engeland beschuldigd van hoogverraad, omdat hij een katholieke priester geholpen had. De 
katholieke godsdienst was verboden. Hij werd ter dood veroordeeld. Hij stierf te Londen in de 
beruchte Tyburngevangenis op dezelfde dag als Margaret Ward. Met hen werden ook 
omgebracht Edward Shelley, Richard Martin, en John Roche. 
* 
John Lloyd, Cardiff, Wales, Groot-Brittannië; priester & martelaar; † 1679. Feest † 22 & 23 
juli & 4 mei (40 Martelaren van Engeland en Wales) & 25 oktober (6 Martelaren van Wales) 
Hij was een katholieke Welshman uit Breconshire. Uitoefening van de katholieke godsdienst 
was in zijn tijd door de fanatieke Anglicaanse overheid ten strengste verboden; het werd 
beschouwd als hoogverraad. Omdat hij desondanks priester wilde worden stak hij over naar 
het vasteland. Eerst studeerde hij in Gent en vanaf 1649 op het Engels college te Valladolid in 
Spanje. Daar ontving hij de priesterwijding en legde er de gelofte af  als missionaris terug te 
keren naar Brittannië.  
In 1654 werd hij uitgezonden naar Wales om daar clandestien de katholieken van dienst te 
zijn. Vierentwintig jaar lang oefende hij onder allerlei vermommingen en telkens 
voortvluchtig zijn ambt uit. Uiteindelijk liep hij tegen de lamp. Op 20 november 1678 werd 
hij gearresteerd ten huize van Mr Tumberville in Pennline, Glamorganshire, en in Cardiff 
gevangen gezet, samen met de jezuïetenpriester Philip Evans. 
Eenmaal voorgeleid werden ze beschuldigd van hoogverraad op basis van het simpele feit dat 
ze priester waren. Daarop stond de doodstraf. De executie vond plaats op 22 juli 1679 in 
Cardiff. Pater Evans was  als eerste aan de beurt. Hij nam afscheid van zijn gevangenismaatje 
John met de woorden: ‘Tot ziens, pastor Lloyd. Het zal waarschijnlijk van korte duur zijn, 
want we zien elkaar zo meteen alweer terug.’ Toen pastoor John Lloyd aan de beurt was en 
hem gevraagd werd of hij nog iets wilde zeggen, zei hij kortweg: ‘Ik ben nooit een goed 
spreker geweest.’ 
 


