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Betekenis

Hebreeuwse naam. De betekenis is niet geheel zeker. Meestal uitgelegd als 'Hij die zich
hecht', 'aanhankelijke'.

*

Levi's in de bijbel

1. Derde zoon van Jakob en Lea (Genesis 29,34)
Stamvader van de levieten, één van de twaalf stammen van Israél. In tegenstelling tot
de overige elf hadden zij geen eigen stuk land; zij verrichtten - tezamen met de
nakomelingen van Aéron - de priesterdienst in de tempel.
Omdat het derde boek van het Oude Testament in de bijbel veel priesterwetten
behandelt, heet dat boek Leviticus.

2. De evangelist Lukas geeft een stamboom van Jezus; daarin komen twee personen
voor die Levi heten (Lukas 3,24.29).
3. Eén van de twaalf apostelen van Jezus:

'Een andere keer ging Jezus naar de oever van het meer; al het volk kwam naar Hem
toe en Hij onderrichtte hen. In het voorbijgaan zag Hij Levi, de zoon van Alfels, aan
het tolhuis zitten, en sprak tot hem: "Volg Mij." De man stond op en volgde Hem.'
Vervolgens was Jezus in diens woning uitgenodigd op een groot feestmaal met nog
een flink aantal tollenaars en zondaars... (Marcus 2,13-15; Lukas 5,27-29). Volgens
de evangelist Mattheus heette die tollenaar Mattheus. Waarschijnlijk was hij het dus
zelf (Matteus 9,9-10).

*

Bijzonderheden

Het schijnt dat ook de beroemde Amerikaanse jeans-fabrikant Levi's nog een nakomeling is van de bijbelse Levi.

*

Levi (beter bekend als Mattheus), Apostel & Evangelist & Martelaar, Ethiopié(?); T ca 90;
feest 21 september.

Mattheus behoorde tot de twaalf apostelen die door Jezus zelf waren uitgekozen. Bij Markus
en Lukas wordt hij Levi genoemd. Hij woonde in Kafarnatim. Daar was hij tollenaar. Dat
betekende dat hij als jood in dienst van de Romeinse bezetters belastinggeld opeiste van zijn
eigen volksgenoten. Vaak staken dergelijke mensen een flink deel ook nog in hun eigen zak,
beschermd door de Romeinen. In het evangelie staan ze niet hoog aangeschreven: meestal
worden ze in één adem genoemd met zondaars. Toch laat Jezus zijn oog op hem vallen als
Hij hem aan zijn geldtafeltje passeert en zegt tegen hem: "Kom, volg mij." En hij stond op en
volgde Hem (Matteus 9,9-10). Sindsdien horen we niets meer over hem in de bijbel.

Volgens de oudste verhalen is hij de schrijver van het eerste evangelie. Hij zou na Pinksteren
naar Ethiopié gegaan zijn om daar het evangelie te brengen. Hij werd daar voor het altaar
gedood met een zwaard of hellebaard.

Dat moet ergens tussen 70 en 90 gebeurd zijn. Zijn stoffelijk overschot zou in de eeuwen
daarna naar de Italiaanse plaats Salerno zijn overgebracht. Daar wordt hij vereerd als de
plaatselijke beschermheilige.

Daarnaast is hij patroon van accountants, bankiers, belastingambtenaren, boekhouders,
douanebeambten en van alle financiéle beroepen.



