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Betekenis

De uitgang ‘-vita’ is een moderne versiering naar het voorbeeld van namen als Davita, Evita,

Novita enz.

‘Kay-* is een verkorting van Caia of Gaia, vrouwelijke vorm van Gaius. De oorspronkelijke

schrijfwijze schijnt geweest te zijn Caius, waarbij de C als G werd uitgesproken. De

precieze herkomst van het woord is niet bekend:

1] Volgens sommigen was de oorspronkelijke vorm Gavius; dan zou de naam verband
houden met het Latijnse ‘gaudére' = ‘zich verheugen';

2] Anderen zien verband met het Latijnse woord 'gaius’ = 'meerkol’ of 'Vlaamse gaai’;
maar het kan even goed zijn dat de persoon zijn naam heeft ontvangen van de vogel
als andersom: dat de vogel zijn naam heeft ontvangen van 'Gaius'.

*

Rhipsime (ook Ripsime) van Armenié (ook van Perzié); martelares met Gaiana (ook

Gaiane of Gajane) & 35 anderen; T ca 290 of 313.

Feest 29 september.

Rhipsime, Gaiana en hun 35 medezusters waren woonachtig te Rome en werden tenslotte

allemaal door koning Tiridates van Armenié gedood om hun geloof in Christus.

Rhipsime was een buitengewoon mooie vrouw. Daarom wilde keizer Diocletianus (284-305)

haar tot vrouw. Doch Rhipsime weigerde zelfs maar op de uitnodiging van de keizer in te

gaan. Ze was immers al gebonden aan Christus, die ze als haar ware bruidegom
beschouwde. Ondanks de keizerlijke toenaderingspogingen hield zij voet bij stuk. Dit alles
moet zich te Rome hebben afgespeeld. De vrouwen zouden daarop geviucht zijn om zich in

Armenié in veiligheid te brengen.

Maar de sterke arm van de keizer strekte zich zelfs tot daar uit. Nu begon Tiridates, de

plaatselijke koning, druk op haar uit te oefenen dat zij wel moest gaan: de keizer was als

verlamd van verliefdheid. Opnieuw echter weigerde zij aan dat bevel gehoor te geven met
als gevolg dat de koning die de vorsten der Goten had verslagen en de Perzen uitgeroeid,
niet bij machte bleek dat ene dienstmeisje van Christus de baas te worden. Toen raakte die
koning zo buiten zichzelf van woede dat hij de gemeenste martelingen voor haar bedacht:
haar tong werd weggesneden, haar buik opengehaald en haar ingewanden kwamen naar
buiten. Zo gaf Rhipsime haar geest terug in Gods handen. Ook de andere zusters werden
gegrepen; ze werden met het zwaard onthoofd. Soms wordt van Gaiana verteld dat zij de
vuurdood zou zijn gestorven.

Op de plaats waar ze waren begraven, verrees het beroemde klooster van Echmiazdin,

vlakbij Erivan. Eeuwenlang was dit klooster het belangrijkste centrum van geestelijk leven

in Armenié.



