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Betekenis 
Afgeleid van het Griekse 'huakinthos', benaming van een bloem ('hyacinth') en van een 
edelsteen met rode of gele glans. 
* 
Volgens de Griekse mythologie is de Hyacinth ontstaan uit een mens. 
Hyakinthos was een prins uit de Griekse stad Sparta, die door twee mannen werd begeerd: door de zanger 
Thamyris en door de god van zang- en dichtkunst Apollo. Het was Apollo die onopzettelijk Hyakinthos 
doodde met zijn discus. De worp raakte uit de koers en trof de jongeman. Het schijnt dat er boos opzet achter 
zat van de westenwind Zephyr. Ook hij had een oogje op de schone prins, en was jaloers, omdat zijn liefde 
niet beantwoord werd. Daarom zou hij de discus uit zijn baan hebben doen geraken, zodat hij de schone 
prins dodelijk trof. Uit het bloed van de stervende jongeman zou de hyacinthebloem gesproten zijn. 
* 
Hyacinthus van Polen op, Krakow, Polen; kloosterling en geloofsverkondiger; † 1257; 
feest + 15 & 17 augustus. 
Hij werd in 1183 bij de Poolse plaats Opole geboren. Samen met zijn drie jaar oudere 
broer Sint Ceslaus († 1242; feest 17 juli) kreeg hij zijn opleiding bij zijn oom Yvo, die 
kanunnik was in Krakow. Dat deed de man zo goed dat de twee al gauw bekend stonden 
als het 'slimme, heilige stel'. Toen Yvo tot bisschop was gekozen van Krakow, reisde hij 
naar Rome en nam daarbij zijn veelbelovende neefjes mee. Daar maakten de twee jongens 
kennis met Sint Dominicus (1221; feest 8 augustus). Ze waren zo van hem onder de indruk 
dat ze toestemming vroegen om te mogen intreden in de zojuist door hem gestichte orde 
der predikheren (dominicanen). Het was Dominicus zelf die hen na hun noviciaat 
terugstuurde naar hun vaderland om er het evangelie te verkondigen en vaste voet te 
geven. 
Hyacinthus stichtte een aantal dominicaanse kloosters in Polen. Maar zijn belangrijkste 
werk bestaat erin dat hij vijfendertig jaar lang in de wijde omgeving heeft rondgezworven 
om het evangelie bij de mensen te brengen; in westelijke richting doorkruiste hij Polen, 
Pommeren, Pruisen en Skandinavië; en in oostelijke richting Rusland, de Oekraïne en 
Tartarije. Op zijn laatste rondtocht schijnt hij zelfs doorgedrongen te zijn tot in Tibet totdat 
hij tenslotte voor de Chinese muur stond! Hij had een diepe devotie voor Maria. Toen de 
stad Kiev onder de voet gelopen dreigde te worden door de Tartaren, droeg hij plechtig 
een Mariabeeld door de rangen van de agressor. Er gebeurde niets... Hij stierf uiteindelijk 
in Krakow op 15 augustus 1257.  
Hij wordt vereerd als de belangrijkste patroonheilige van Polen. Hij wordt afgebeeld met 
monstrans en Madonnabeeld in de hand. 
* 
Hyacinthus van Cesarea, Cappadocië, Turkije; martelaar; † begin 2e eeuw. 
Feest 2 & 3 juli. 
Hij stond aan het hoofd van het paleispersoneel van keizer Trajanus († 117) in Cesarea, 
Cappadocië. Toen hij ervan beschuldigd werd christen te zijn, probeerde de keizer hem op 
alle mogelijke manieren daarvan af te brengen. Uiteindelijk ging hij over op gruwelijke 
folteringen. Maar Hyacinthus bleef standvastig. Uiteindelijk werd hij in de gevangenis 
geworpen; het enige voedsel dat hem werd voorgezet, was vlees dat aan de afgoden was 
geofferd. Dat weigerde hij, met als gevolg, dat hij tenslotte van honger omkwam. 
 


