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Betekenis

Hindoestaanse naam:

1]  ‘'geur’, 'geurigheid’, ‘odeur".

2]  'mirte’ of ‘'mirtebes’ (waarvan de wetenschappelijke naam luidt 'Lawsonia inermis’).
*

Ook in Nederland geldt 'myrte’ als vrouwennaam; de Hebreeuwse naam Esther betekent ook
‘mirte”.
*

Myrte als symbool

De myrte is een boom of struik met witte bloesem; komt vooral voor in warmere streken en
blijft in alle jaargetijden groen.

Om deze eigenschappen komen we haar in veel culturen tegen als symbool.

*

In het algemeen kan men zeggen dat de myrte levensadem overdraagt, symbool is voor
wedergeboorte en voor nieuw ontkiemend leven.

In China voor roem en prestatie;

In Egypte voor liefde en vreugde;

Bij de Mandeeérs was ze hoofdtooi voor de priesters, gedoopten, pasgeborenen, bruid en
bruidegom en overledenen;

In de Grieks-Romeinse wereld was ze symbool voor liefde (m.n. de huwelijksliefde) en voor de
geboorte van een kind. Daarnaast was ze een attribuut van Afrodite, de godin van de liefde:
wie met een laurier (louwerkrans) werd getooid, had een bloedige overwinning behaald, maar
wie een geweldloze overwinning behaalde d.m.v. liefde en mildheid werd met myrte gekroond;
Bij de Joden was ze de bloem van het thuis en van het huwelijk;

De Christenen gebruikten haar heidenen die zich tot het christendom hadden bekeerd.

*

In vele culturen komt het voor, dat boemen- en plantennamen gebruikt worden als voornaam
(vgl. Arnica, Margriet, Laura, Lilia, Roos, enz.).



