FLORUS is een verkorte vorm van FLORENTIUS

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

1] Afkomstig van het Latijnse werkwoord ‘florere’ = 'bloeien’; 'florens’ = 'bloeiend’, ‘jeugdig’,
'bekoorlijk’ enz..

2] 'Flos' = 'bloem’ en 'Flora' is niet alleen de bloemenwereld, maar ook de lente; zij werd
vereerd als godin van de lente. Florus kan dus ook betekenen ‘toebehorend aan godin van
Flora'

*

Heiligen

Florus van Illyrié, Klein-Azié; martelaar met zijn tweelingbroer Laurus en met Proculus en
Maximus; T 2° eeuw(?); feest 18 augustus.

Florus en Laurus waren tweelingbroers in Illyrié. Ze waren christen en stonden allebei als
steenhouwer in dienst van hun werkgevers Proculus en Maximus. Van een heidense vorst kregen zij
de opdracht een tempel te bouwen voor zijn godheid. Tijdens het werk vloog een splinter van een
steen die zij bewerkten en kwam in het oog terecht van de zoon van de priester; hij stond naar het
werk te kijken. De heidense priester kwam verhaal halen bij de beide broers. Dezen zeiden dat ze de
jongen konden genezen, als hij wilde geloven in hun God. De priester riep dat hij geloofde. Daarop
brachten de twee een nacht door met waken en gebed; vervolgens raakten zij het getroffen oog van
de jongen aan. Deze was onmiddellijk genezen. De priester en zijn zoon lieten zich dopen. Dat zou
hun niet lang daarna op de marteldood komen te staan.

Toen de tempel voor de heidense godheid klaar was, lieten zij het gebouw wijden tot een christelijk
kerkgebouw. Dat maakte de plaatselijke vorst zo kwaad dat hij de twee in een droge put gooien die
vervolgens met aarde werd toegedekt. Ook Proculus en Maximus moesten hun aandeel in deze gang
van zaken met de dood bekopen.

Volgens de overlevering was het keizer Constantijn (T 337; feest 21 mei) zelf die ruim een eeuw
later de relieken ontdekte en liet overbrengen naar Constantinopel.

Op iconen in de oosterse orthodoxe kerken ziet men de twee heiligen vaak op een paard. Dat komt,
omdat zij in later tijd tot beschermheiligen van de Russische stad Novgorod werden uitgeroepen.
Deze stad was beroemd om zijn paardenmarkt. Dit gebruik werd gekoppeld aan de verering van
Florus en Laurus, zodat de twee nu vaak met paarden in verband worden gebracht, terwijl die in hun
leven geen enkele rol hebben gespeeld.

*

Floris (eigenlijk Flour ook Florus) van Lodéve, Frankrijk; eerste bisschop; T 389.

Feest (1 juni & 3 &) 4 november.

Volgens de overlevering was hij afkomstig van overzee (Schotland of lerland) en werd de eerste
bisschop van Lodéve. Zo zou hij in gezelschap van twee leerlingen, de priester Genmardus (of
Gemarclus) en de aartsdiaken Justus, het evangelie naar de Languedoc en Auvergne hebben
gebracht. Veelbetekenend vertelt de legende dan ook dat hij daar een bron deed ontspringen...
Vervolgens klom hij weer op zijn ezeltje (let op de gelijkenis met Jezus!) en trok weer verder om
ook aan anderen het evangelie te verkondigen. Op de plek waar hij begraven was, bouwden zijn
leerlingen een kerkje ter ere van de heilige apostel Petrus; later werd het naar hem genoemd.
Enkele eeuwen daarna bouwde abt Odilo van Cluny (T 1048; feest 1 januari) er een klooster. Dat
werd het begin van het naar hem genoemde plaatsje St-Flour.



