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Betekenis 

Oude Ierse naam, afgeleid van de gaelic familienaam Ó Deoradháin = ‘afstammeling van 

Deoradháin’.  

De naam Doran is dan een samentrekking van de Ierse naam ‘Deoradháin’; betekent: 

‘zwerver’, ‘banneling’. 

 

Bijzonderheden (1) 

Deze naamsbetekenis komt ook in andere culturen voor: 

Latijn  Peregrinus 

Germaans Walstan 

Germaans Wendelinus 

 

Bijzonderheden (2) 

Zwerven speelt een belangrijke rol in de spiritualiteit van de Ierse monniken. Zij spraken over 

‘Vreemdelingschap’. Dat hield in dat de monnik zijn vaderland verliet, met de bedoeling 

nooit meer naar huis terug te keren. Deze vorm van monnikendom sluit aan bij de idee, dat dit 

leven een ballingschap is, en dat wij diep in ons een hart een heimwee meedragen naar het 

definitieve vaderhuis bij God na dit leven. 
Een bijzondere vorm van vreemdelingschap bestond erin, dat de monnik besloot zijn leven 
lang over de aarde te zwerven, zonder zich ooit ergens blijvend te vestigen, laat staan naar 
huis terug te keren. Hij werd een zwerver, een pelgrim, in het Latijn 'peregrinus'. Het was 
zulke zwerfmonniken echter wel toegestaan zolang ergens te blijven wonen tot het evangelie 
er verkondigd was en er vaste voet had gekregen.  
Deze vormen van monnikendom vinden we vooral bij Ierse monniken uit de 6e t/m 10e eeuw. 
 
Een mooie illustratie van het ‘vreemdelingschap’ vinden we in het levensverhaal van 
Columkille (of Columba) van Iona, Schotland; kluizenaar, abt & apostel; † 597. 
Feest 9 juni. 
Hij was monnik in Ierland en had een oorlog ontketend. Voor straf moest hij Ierland verlaten. 
Hij mocht zich pas ergens vestigen, als hij van daaruit zijn vaderland niet meer kon zien.  
Een twaalftal jonge monniken sloot zich bij hem aan. Ze togen naar de noordoostkust van 
Ierland, zetten zich in een roeiboot en roeiden enige uren uit alle machten door de woelige 
zee. Uitgeput bereikten ze een eilandje, dat zeer geschikt leek voor een monnikenvestiging. 
Columkille beklom de hoogste heuvel en met de hand boven zijn ogen tuurde hij naar het 
westen. Op de rand van de horizon zag hij nog vaag blauwig het silhouet van de bergen van 
Ierland. Hoe moe zijn gezellen ook waren, hij dreef ze opnieuw in de boot, want vanaf dit 
eiland zou hij altijd nog zicht hebben op zijn geliefde vaderland. Na enige uren bereikte hij 
het eilandje Iona. Nu onderscheidde hij in het westen alleen nog maar zee. Zo ontstond het 
beroemde kloostereiland van Iona in het uiterste noorden van Schotland. Columkille zou één 
van de grootste heiligen worden uit Ierlands toch al zo rijke geschiedenis. 
Uit zijn gedichten blijkt dat hij soms verteerd werd door heimwee. Eens – zo vertelt nog een 
andere legende – beval hij een monnik naar het strand te gaan. Hij voorspelde dat er een uit de 
koers geslagen kraanvogel aan zijn voeten zou neerploffen. Volkomen uitgeput. De monnik 
moest het dier verzorgen en op krachten doen komen. Na drie dagen zou het dier weer 
vertrekken. Hij mocht het niet tegenhouden, want het zou terugkeren naar het geliefde 
vaderland. En zo gebeurde het. Toen de drie dagen voorbij waren, vloog de vogel op, slaakte 
een laatste kreet, een juichkreet: het zette koers naar het westen. Naar huis… 
 
 

 


