CALLISTA

- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)
Betekenis _ - - _
Vrouwelijke vorm van een Grieks bijvoeglijk naamwoord: ‘allerschoonste’, ‘allermooiste’
*

Evodius van Syracuse, Sicilié, Italié; martelaar met Hermogenes en Callista (of Callistus?);
+ eerste eeuwen christendom. Feest 25 april & 1 & 2 september

Het zou hier gaan om twee broers en een zus; maar volgens sommigen zou de derde Callistus
geheten hebben; dan zouden het drie broers zijn. In welk jaar ze stierven voor hun geloof is
niet bekend: eerste eeuwen christendom. Slechts de dag werd onthouden, zodat elk jaar
opnieuw hun gedachtenis kon worden gevierd.

*

Een zus van de heilige Dorothea van Cesarea (1 ca 304; feest 6 februari) heette Callista
(ook wel Calixtina of Callistina).

Dorothea was stierf als martelares tijdens de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus
(287-305). Volgens de legende had een van haar beulen vlak voor haar dood spottend
opgemerkt: "Dorothea, als je met je Christus in zijn tuin zit, stuur mij dan een paar van zijn
appels en rozen!" Waarop zij riep: "Zal ik zeker doen!" Meteen na haar dood stond er een
jongetje naast de beul met een mandje appels en rozen.

*

Adauctus (ook Davictus of Daviktos) van Efese, Klein-Azié; martelaar met zijn dochter
Callisthena, maagd; + 312. Feest 4 oktober.

Adauctus was een rijke burger van de stad Efese. Onder keizer Maximinus-Daia (311-313)
diende hij als een hooggeplaatste gerechtsdienaar aan het hof. Op zeker moment vroeg de
keizer hem, of hij over zijn dochter Callisthene kon beschikken om zijn behoeften te
bevredigen. De brave man weigerde resoluut. Ontstemd daarover confisqueerde de keizer alle
goederen van Adauctus en verbande hem naar Militene. Daar werd hij onthoofd.

Callisthene ontkwam naar Nicomedié. Daar wist zij zich verborgen te houden door zich te
vermommen in mannenkleren tot keizer Maximinus uiteindelijk stierf in 313. Toen Licinius
keizer was geworden (313-324), wendde zij zich tot hem aan het hof en kreeg toestemming
om het stoffelijk overschot van haar vader van Melitene over te brengen naar Efese. Op zijn
graf bouwde ze een klein kapelletje, waar ze de rest van haar dagen sleet in alle eer en deugd.



