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ANNA is een Hebreeuwse naam = ‘genade’, 'begenadigde’, lieflijke’, 'bevallige' enz.
*

Anna van Jeruzalem, Palestina; oma van Jezus; T 1e eeuw. Feest 26 juli.

Volgens de legende was zij de moeder van Jezus' moeder, Maria. Zij was gehuwd met Joachim. Het waren vrome
Joden, die hun leven lieten leiden door de liefde tot God. Met alle grote feesten begaf Joachim zich naar de
tempel om daar een offer aan God op te dragen. Verdrietig was alleen dat ze geen kinderen hadden.
Herhaaldelijk hadden ze God erom gesmeekt, en ze beloofden erbij dat ze het kind aan God zouden toewijden,
zodat Hij erover kon beschikken, maar zonder resultaat. Intussen waren ze al oud geworden. Bij gelegenheid van
het feest van de tempelwijding trok Joachim met een paar familieleden naar de tempel om een offer op te dragen.
Anna bleef thuis. Maar toen de hogepriester hem tussen de andere joden in zag staan, sprak hij smalend: "Hoe
durf jij, Joachim, tussen al die anderen te gaan staan? God heeft je immers gestraft door je geen kinderen te
geven. En dacht je dan dat Hij je offer zou aannemen? Zorg eerst maar dat die schande van jou uit ons midden
wordt weggenomen, dan mag je terugkomen om weer te offeren."

Beschaamd maakte Joachim dat hij wegkwam. Hij durfde ook niet meer naar huis, bang dat hij daar met de
vinger zou worden nagewezen. Hij verborg zich tussen de herders van Bethlehem. Daar verscheen hem een engel
die hem aankondigde dat hij een kind zou krijgen: een meisje dat hij Maria moest noemen. En geef haar aan
God, zoals je beloofd hebt. Ga naar Jeruzalem; daar zul je je vrouw Anna tegenkomen. Ze maakt zich erg
bezorgd om je. Je zult haar treffen bij de Gouden Poort.

Zo ging de engel ook naar Anna. Haar verkondigde hij dezelfde vreugdevolle boodschap. Ook zij begaf zich op
weg. Bij de Gouden Poort werd het een aandoenlijk weerzien. Die ontmoeting geldt als het moment, waarop
Anna van Maria in verwachting raakte.

In de middeleeuwen was ze bijzonder populair. Vele steden uit die tijd hebben wel een Annastraat. In Nederland
zijn de plaatsen St-Anna, St-Annaland en St-Annaparochie naar haar genoemd.

Zij is patrones van de huisvrouwen.

SOFIA: Griekse naam = ‘(levens-)wijsheid".

*

Wijsheid voorgesteld als Persoon

Er is een periode in de geschiedenis van het Joodse volk, waarin men de wijsheid als het hoogste ideaal
beschouwt. Zij bestaat erin dat de gelovige steeds Gods bedoeling voor ogen houdt en daar nooit van af wijkt,
zelfs niet in je slaap. Herhaaldelijk treedt de Wijsheid op als een vrouwelijk persoon. Zo wordt er bv. van haar
verteld dat zij God vergezelde bij zijn scheppings- en verlossingswerk in de geschiedenis van het volk Israél; zij
was - om zo te zeggen - Gods mentaliteit, zijn 'schaduw'.

De christenen hebben in Jezus de verpersoonlijking gezien van Gods Wijsheid. Hij kreeg dan ook - vooral in het
oosterse christendom - de eretitel 'Heilige Wijsheid', of in het Grieks: 'Hagia Sophia'. Aan hem werden ook
kerken toegewijd, denk bv. aan de Aya Sofia (= Hagia Sophia) te Istanbul.

*

Heilige

Reeds uit de eerste tijden van de christelijke jaartelling is er een graf bekend in de catacomben van Rome waar
een Sofia met drie dochters begraven lag.

De legende wist te vertellen dat zij een rijke weduwe was geweest uit de tijd van keizer Hadrianus (117-138). Na
de dood van haar man hadden moeder en dochters al hun bezittingen aan de armen geschonken en waren naar
Rome gekomen om daar voor Christus de marteldood te sterven. Omdat moeder 'Wijsheid' heette, moesten haar
dochters passende namen dragen: Fides, Spes en Caritas (= Geloof, Hoop en Liefde), de hoogste deugden voor
een christen. De meisjes waren nog kind toen ze werden gearresteerd. Na verscheidene folteringen werden ze
met het zwaard onthoofd. De daarop volgende dagen bracht moeder wenend en rouwend op hun graf door, tot
zij de derde dag dood bleef...

Zij wordt in het westen gevierd op 30 september, in het oosten op 17 september.

Zij is patrones van de weduwen.

Halverwege de 8e eeuw werden relieken van deze vier vrouwen overgebracht naar klooster Eschau in de Elzas
niet ver ten zuiden van Straatsburg. Omdat dit plaatsvond op 15 mei, werd dat één van haar feestdagen.



